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Corona houdt de bedevaartganger weg uit Fatima 
 
Lucia (10), Francisco (8) en Jacinta (7). Om die drie herderskinderen draait het hier in de bedevaartplaats 

Fatima. Meer dan 100 jaar geleden op 13 mei 1917 is dit drietal met een schaapskudde op het veld. Ze zijn 
aan het spelen als plots in een fel licht een vrouw in het wit aan hen verschijnt, zwevend boven een 

eikenboompje. Ze verschijnt de komende maanden iedere keer op de 13e. De laatste en zesde keer is 13 
oktober 1917. Ze vraagt om te bidden tot de rozenkrans voor vrede. In die tijd zitten ze midden in de Eerste 

Wereldoorlog. 
 

De tamtam heeft voorafgaand aan die laatste verschijning goed zijn werk gedaan. Die dag komen tienduizenden 

mensen in de hoop zelf ook de vrouw uit de hemel te kunnen zien. De mysterieuze vrouw onthult aan de kinderen 
wie ze is: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. De aanwezige nieuwsgierigen zien niks en zijn doorweekt van 

de regen. Tot een felle ongewone zon als een vuurbal over de menigte gaat. Mensen vallen op hun knieën in de 
modder. Als de vuurbal is verdwenen heeft iedereen droge kleding. Er is een wonder gebeurd. De kinderen 

spraken de waarheid. 
 

Waar of niet. Het is een goed verhaal en het heeft de plaats Fatima veranderd in een drukke bedevaartplaats. 
Op de plek waar Maria aan de drie kinderen zou zijn verschenen, staat nu een kapel:  de verschijningskapel. In 

een glazen kubus staat een beeldje van Maria. De kapel ligt aan een immens groot plein waar jaarlijks miljoenen 

mensen heengaan. Vorig jaar zouden er nog dik 6 miljoen pelgrims zijn geweest. Vooral rond 13 mei en 13 
oktober is het druk.  

 

Niemand kruipt op zijn knieën rond Maria 
 

Van zoveel drukte is nu absoluut geen sprake. Het is hier waarschijnlijk in de afgelopen 100 jaar nog niet zo stil 
geweest. Het coronavirus houdt de bedevaartgangers en pelgrims weg. Het grote plein waarop officieel 

600.000 mensen passen, is leeg. Alleen rond de kapel bevinden zich enkele tientallen mensen; gelovigen, 
toeristen, nonnen. Er wordt een mis gehouden en gebeden. Niemand kruipt er op zijn knieën rond. Verder staan 

er nog best wat mensen met mondkapjes in de rij om naast de kapel een kaars te kunnen branden. Ik verbaas me 

over de grote hoeveelheid kaarsen die sommigen in hun armen bijeenhouden. Ook zie ik veel hele lange 
slierterige kaarsen. Geen idee waarom die kaarsen zo’n rare vorm hebben.  

 
Aan de kop van het plein staat de oude basiliek. Daar bevinden zich ook de graven van de drie 

herderskinderen. Aan de ene zijde liggen Jacinta en Lucia, aan de andere zijde Francisco. Broer en zus Francisco 
en Jacinta stierven op jonge leeftijd in 1918 en 1919 aan de Spaanse griep. Hun nicht Lucia overleed op de 13 

februari 2005 op 97-jarige leeftijd. Ze schreef een boek over haar bijzondere ervaringen.  
 

Onlangs verscheen er ook nog een film van Marco Pontecorvo die gebaseerd is op het verhaal van de 

herderskinderen: https://www.fatimathemovie.com/videos/?v=mxRBXRI-jv4 
 

Een rozenkrans met blauwe pijlen 
 
Dat een bedevaartplaats ook big business is, zie ik al snel als ik het centrum in loop. Tientallen shops met 

allemaal dezelfde religieuze spulletjes. Het boek van Lucia, Mariabeeldjes, allerlei kaarsen, magneetjes met de 
paus voor op de koelkast, sleutelhangers met Jezus en plastic flesjes met heilig water (uit de kraan vermoed ik 

zo). Het meest verkochte artikel hier is de rozenkrans. Die zie ik in alle soorten en maten, en in allerlei kleurtjes. 
 

Ik koop een rozenkrans met bruine kraaltjes afgewisseld met blauwe pijlen ter herinnering aan mijn camino 

Fatima waarbij ik blauwe pijlen volgde. Het erge is, het kan nog veel kitscheriger dan dat. Ook koop ik een 
ansichtkaart met de drie herderskinderen erop. Ik pols een beetje bij de verkopers van de toeristenwinkeltjes hoe 

het met de handel gaat. Bereslecht, dat is klip en klaar. Ze bidden hier voor een snel vertrek van het coronavirus. 
Als de gelovigen en dagjesmensen nog lang wegblijven, zal er voor de detailhandel opnieuw in Fatima een 

wonder moeten gebeuren. 
 

Hotel 
9 september 2020 Victoria Hotel, R. de Santa Ana 13, 2495-425 Fátima, Portugal (1 nacht, kamer met badkamer en ontbijt 23 euro) 

 

https://www.fatimathemovie.com/videos/?v=mxRBXRI-jv4

