
Vrijdag 4 september 2020 
Dagje Santarém 

 

De camino is geen wedstrijd 
 
Bekijk het maar, ik ga Santarém bekijken vandaag. Luister naar je lijf, wees lief voor jezelf, als je langzaam 

reist zie je meer, je hebt ook al een taxi genomen dus dit kan er ook nog wel bij, niemand verplicht je 
hiertoe. De gedachten razen door mijn hoofd zodra ik wakker word. Het zit me niet echt lekker, maar verder 

wandelen is vandaag écht geen optie. Alle spieren in mijn lijf doen zeer en ik ben moe. Vanuit mijn bed in 
het Tagus Host hotel is het allereerste wat ik vandaag doe een nacht bijboeken. Jeetje ik heb er pas één dag 

opzitten. Nou èn, het is verdorie mijn camino. Zo! 
 

Wie in Santarém overnacht, kan ik overigens sowieso van harte een extra nachtje in het Tagus Host aanbevelen. 

Wat een superaardige gastheer. Van zo’n kerel word je vanzelf weer vrolijk.  
 

Hallo, er bestaan toch auto’s? 
 
Ik slenter na een langzame start van de dag door de stad richting Jardim das Portas do Sol waar de restanten 

van de stadsmuur staan. Hier ben ik volop aan het genieten van het prachtige uitzicht over de Taag. Daarna pak 
ik een late lunch bij restaurant O Saloio en raak op het terras aan de praat met een Portugees. Ik vertel hem 

over mijn camino naar Fatima. Hij snapt niet waarom ik naar Fatima zou willen wándelen. We leven in een tijd 
waarin auto’s bestaan. Waarom zou je in vredesnaam nog gaan lopen? Ik begrijp zijn punt. 

 

Na een heerlijke tonijnsalade bezoek ik de kathedraal van Santarém. Ik tref in een zijgang een meisje dat tegels 
uit de 18e eeuw van een andere kerk aan het restaureren is. Het gaat er niet zachtzinnig aan toe. Af en toe 

breekt er wat. Is niet de bedoeling maar ja... Overigens zie je overal in de stad en in de kerken die prachtige 
tegels, de azulejos.  

 
In het museum van de kathedraal haal ik een stempel voor in mijn caminopaspoort. De dames hier nodigen me uit 

om vanavond sterren te komen kijken vanuit de toren. Lijkt me geweldig, maar dat ga ik niet redden. Ik ga vroeg 
naar bed, want morgen ga ik toch maar verder wandelen. Ik zie wel tot hoe ver. De camino is geen wedstrijd. 

 

Santarém 
Jardim das Porto do Sol, Largo do Alcáçova 1, Santarém, Portugal: https://www.visitportugal.com/nl/NR/exeres/AE0AC9FE-9EE9-4F9A-
9D9F-3A1359CE4C38 
Kathedraal Santarém, R. Capelo e Ivens 28, 2005-257 Santarém, Portugal: https://www.visitportugal.com/nl/content/se-catedral-de-
santarem 
 

Restaurant 
O Saloio, R. Capelo e Ivens 114, 2005-002 Santarém, Portugal: https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g659913-d9711391-
Reviews-O_Saloio-Santarem_Santarem_District_Central_Portugal.html 

 
Hotel: 
3 en 4 september Tagus Host, Av Afonsonso Henriques, 79-a 3 floor, 2005-179, Santarém (1 nacht met gedeelde badkamer en ontbijt: 32 
euro). Shout out voor dit hotelletje. Fantastische gastheer, netjes en in de keuken mag je gewoon fruit, yoghurt, drinken pakken wanneer je 
wilt. Wel drie trappen op lopen. http://tagushost.pt/wp/en/ 
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