
Maandag 7 september 2020 
Monsanto, Alcanena naar Minde (10 kilometer) 

 

Pionieren in Coronatijden 
 
Mijn doel voor vandaag is een slaapplek vinden bij de Bombeiros, de brandweer. Het liefst had ik er 

vandaag een rustdag van gemaakt, maar nog een nachtje in het hotel van de niet al te gezellige Fransen in 
dit klein dorpje Monsanto in Alcanena zie ik niet zo zitten. Naar Minde lijkt me een prima afstand om af te 

leggen voor vandaag. Volgens Google Maps gaat het om 10 kilometer, ongeveer twee uur wandelen. En ik 
kan daar -als het goed is- bij de brandweer slapen. Hoe leuk is dat!  

 
Pelgrims zijn in Portugal veelal bij de lokale Bombeiro’s welkom en deze post in Minde staat ook expliciet op een 

lijst met slaapplekken vermeld. Ik heb gezien het corona-virus wel zo mijn bedenkingen maar wellicht hebben ze 

dat bij de brandweer wel harstikke goed opgelost. Bovendien lijkt er geen enkele andere pelgrim op weg naar 
Fatima te zijn momenteel. Ik zie het daar dus wel en ga vol hernieuwde moed op pad. 

 

Hoe bereid je je goed voor op een camino? 
 

Ik schreef al eerder een blog over hoe je je goed kan voorbereiden op jouw camino. Laat bijvoorbeeld de 
minimalist in je los en neem zo weinig mogelijk mee. En verdiep je van tevoren een beetje in je route en de 

voorzieningen onderweg (slaapplekken, horeca). 
 

Het zijn goede tips en adviezen, maar alles gaat bij mij deze keer toch ook een beetje anders. In mijn rugzak 

zitten tijdens deze tocht helaas nog best wat spullen die ik nog niet heb gebruikt. Omdat ik door het Corona-virus 
veel in hotels verblijft, heb ik mijn lakenzak niet nodig gehad. En aangezien ik geen vroeg ritme in mijn uppie 

weet te ontwikkelen, gebruik ik ook mijn hoofdlampje niet. Verder heb ik te veel warme kleding mee voor het 
geval dat. Sowieso een blouse, een paar sokken, en een lange legging. Mijn regenjas is met deze Portugese hitte 

ook overbodig, maar die zou ik een volgende keer toch wel weer meenemen.  
 

Mijn grootste mankement deze camino betreft de route en wat ik daarvan had kunnen verwachten qua 
voorzieningen. Ik had van tevoren wel via https://www.santiago.nl/downloads de route in de app Maps.me 

gezet. En ook de site https://www.caminho.com.pt/mapas_e.html biedt de nodige informatie over specifiek de 

camino Fatima. Ook had ik een paar blogs op het internet kunnen vinden maar die stamden uit het pré-
Coronatijdperk. Wel maakte ik daar al uit op dat de route in vergelijking met de camino Frances in Spanje rustig 

zou zijn. Het bleef dus een inschatting hoe het gesteld zou zijn met de voorzieningen.  
 

Een Portugese boer geeft ook een goed advies 
 
Overal staan blauwe pijlen, dat valt me reuze mee. Toch raak ik vandaag even van de route af. Met behulp van 

de route die ik heb gedownload op Maps.me is het vrij gemakkelijk de officiële weg weer terug te vinden. Kijk 
aan, heb ik die er toch niet voor niks erop gezet.  

 

Het komt door mijn moeheid, en de warmte. Ik ben suf en in mijn hoofd ben ik nog te veel bezig met mogelijke 
honden die om een hoekje kunnen opduiken om mij alsnog te verscheuren. De gebeurtenis van gisteren moet nog 

verwerkt. Ondertussen schijnt de zon weer fel en probeer ik zo veel mogelijk in de schaduw te lopen.  
 

In een dorpje rijdt een vriendelijk oude man op een tractor voorbij. Hij stopt, gebaart en geeft mij een vaderlijk 
standje in het Spaans. Ik versta mano = hand, a la izquierda = links, andando = wandelen, enfrente de coches = 

voor auto’s. Opeens valt het kwartje! Si, disculpe ik zal aan de linkerkant gaan lopen, dan zie ik de auto’s 
aankomen. Dat is veiliger. Hartelijk dank voor de tip.  

 

Al bevindt de schaduw zich rechts, ik besluit het advies op te volgen. Het is namelijk een goed advies. Vroeger 
was het zelfs verplicht om links op de weg te wandelen. Met een uitbundige zwaai en een hartelijke Bom Viage 

nemen we afscheid.  
 

Wat nou als… 
 
Opeens sturen de pijlen me vanaf de weg onverbiddelijk een berg op. Ik kijk nog even goed. Ja ik moet echt dat 

kronkelende kleine paadje met losse steentjes op, stijl omhoog de rotswand op. Het is niet anders, zolang er geen 
enge honden zijn, vind ik het eigenlijk wel best. Geconcentreerd zet ik mijn voeten neer in mijn klim omhoog en ik 

herhaal wel 100 keer in mijn hoofd: je hebt geen haast, blijf opletten. Ik check voor de zekerheid nog even of ik 

https://www.santiago.nl/downloads
https://www.caminho.com.pt/mapas_e.html


wel bereik heb op mijn telefoon. Mocht ik mijn enkel zwaar verzwikken, kan ik om hulp bellen. Voor de zekerheid 

stuur ik een vriendin mijn locatie door.  
 

Voor het eerst tijdens deze camino word ik wat huiverig voor het onbekende. Het komt door die hond van 
gisteren. Ik bedenk me opeens wat er allemaal nog meer mis zou kúnnen gaan. Stel ik breek mijn been, wat dan? 

Vrouw hulpeloos alleen bovenop een berg ergens op een kronkelpaadje. Hmmm. Ik roep mezelf tot de orde. Ik 
heb me hier op het Portugese platteland tot nu toe superveilig gevoeld. Als ik nu met angst ga hiken, val ik juist. 

En anders lost zich dat ook wel weer op. Ik zet een inspirerende podcast op om mijn zorgen te overstemmen.  
 

Mag ik slapen bij de Bombeiro’s? 
 
Na een dik uur hiken over de berg, daal ik via de autoweg langzaam weer af richting Minde. Op naar de 

Bombeiro’s. Na in totaal drie uur wandelen en een paar podcasts verder, kom ik daar aan. Uurtje later dus dan 

gedacht. Maar Google Maps zal ook wel niet zoveel rekening houden met klimmen over bergen. In het 
ontvangst-kantoortje tref ik een brandweerman.  

 
Het is helaas niet mogelijk te blijven slapen. Het mag niet door het coronavirus. Heel jammer, vindt hij ook. De 

bedden en douches zijn er namelijk wel. Ik kijk geloof ik zo beteuterd dat hij spontaan iemand gaat bellen. Als ik 
nou de sleutel op haal bij de barvrouw in het centrale café in het dorp, café Praça Velha, dan heeft zij wel een 

kamertje voor me voor 20 euro. Is dat wat? 
 

Dat kamertje blijkt een ruime kamer met tweepersoonsbed te zijn in een groot appartement met keuken en 

wasmachine, huiskamer en badkamer voor mij alleen. Ik ben namelijk de enige gast. Eten haal ik in de supermarkt 
Intermarché even verderop, want in het dorp lijkt alles gesloten. Dineren in het café kan ook niet. Aangezien ik in 

een topappartement bivakkeer en het liefst op bed ga liggen, vind ik het geen enkel probleem.  
 

Café 
Café Praça Velha, Praça Alberto Guedes 13, Minde, Santarém District, Portugal: https://restaurantguru.com/Praca-Velha-Minde 

 

Hotel 
7 september 2020 Alajamento Praça Velha, Rua Padre Querido, Minde, Portugal: https://alojamentopracavelha.pt/ 
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