
 OPENINGSTIJDEN VAN 07:00 TOT 19:00
 VOOR-NASCHOOLSE OPVANG
 WIJ HEBBEN EEN LAAG UURTARIEF
 FLEXIBELE OPVANG
 HUISELIJKE SFEER
 WIJ ZITTEN CENTRAAL TUSSEN 13 SCHOLEN
 WIJ BIEDEN DE HOOGSTE KWALITEIT
 IEDERE DAG EEN HEERLIJKE WARME MAALTIJD
 ELKE DAG LEUKE ACTIVITEITEN

VOOR JOUW KIND HET BESTE TWEEDE THUIS!
 

VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN VIA:
INFO@MOVIEKIDSDEOSCARS.NL

 
OF KIJK OP ONZE WEBSITE:

WWW.MOVIEKIDSDEOSCARS.NL

Tel: 036-5253729 
 06-57484218

@moviekidsdeoscars

@moviekidsdeoscars

“De Filmwijkkrant? Maar die spel ik altijd van voor tot achter. Die mag 
niet stoppen!” ”Wat? Dat is de oudste papieren krant van Almere. Het kan 
toch niet dat die ophoudt te bestaan?” Zo maar twee reacties die ik kreeg 
nadat ik aangaf dat wij op zoek zijn naar mensen die willen helpen de 
Filmwijkkrant draaiende te houden.

We zijn financieel gezond, zoeken natuurlijk altijd bezorgers en 
adverteerders, maar ons grootste probleem zijn de schrijvers en eigenlijk 
een redactie. Dus mensen die ons helpen om de schrijvers, als die eens 
geen ideeën hebben, te voorzien, op pad te sturen, de krant samen te 
stellen en vooral om gezellige redactievergaderingen bij te wonen. Zelf 
zit ik in de eindredactie om tikfoutjes of vreemde zinnen uit de teksten te 
vissen voordat deze afgedrukt worden. We willen, waren en zijn immers 
een krant voor en door Filmwijkers. U leest er genoeg over op een andere 
plek in deze krant, misschien dus wel de laatste en dat zou echt zonde zijn, 
maar we zijn dus op zoek! We zijn nu met een klein groepje en wij willen 
graag door. Ik ben zelf iets jonger dan de vrijwillige collega’s die het eerder 
deden dus we moeten het stokje overnemen. Zie het ook als oproep naar 
de jeugd en de iets oudere jeugd. 

Daarover gesproken. Al is die niet zo heel jong meer. Onlangs hoorde ik dat 
één van de ontwerpers van onze stad, Brans Stassen, gewoon nog in onze 
wijk woont. Wat een leuk idee zou het zijn om met hem de geschiedenis 
van onze stad als Filmwijkers te bekijken. Wat gebeurde er eigenlijk om 
ons heen nadat wij in 1992 begonnen met bestaan? Hé, het is dus dit jaar 
precies dertig jaar geleden… hebben wij of de gemeente daar eigenlijk 
aandacht aan besteed? Heb ik dat gemist? Hoe dan ook, volgens mij wel 
een leuk idee. Wie wil daar over schrijven? Ik zou het in ieder geval wel 
willen lezen!

Als u dit leest dan is het dus bijna kerst of net kerst geweest en tegen 
die tijd zullen de blaadjes wel echt van onze bomen zijn. Nu ik dit stukje 
tik is het ook fris buiten. De eerste echte koude dagen met regen. Ik had 
vanmiddag even wat tijd en kon dus een rondje door het Lumièrepark 
lopen. Ik had het standbeeld van Enith Brigitta nog niet gezien en ik dacht ik 
loop daar wel heen. Mooi gemaakt en goed dat het een plekje in ons park 
heeft gekregen. Op veel plekken kom je nog wel eens een beeldentuin 
tegen. Misschien is dit wel het begin? Als ze het park maar niet vol gaan 
bouwen, vind ik het zelfs een leuk idee. Onze groene longen moeten groen 
blijven en ik snap dat hier en daar bijgebouwd kan en moet worden, ook 
in onze wijk, maar de parken daar moeten ze wat mij betreft echt van af 
blijven. Dan komen ze aan de opzet van onze stad en onze wijk. Ik snap de 
onrust dus wel die bij sommige van onze buurtgenoten is ontstaan over de 
nieuwe bouwplannen bij ons 
de buurt en dan vooral in het 
centrum. Maar ik zie ook dat de 
plannen nog lang niet concreet 
zijn. Gelukkig zijn er nog een 
paar informatiebijeenkomsten. 
Ik ben benieuwd wat er gaat 
gebeuren en hoe het er 
uiteindelijk uit komt te zien!

Voor nu wens ik u alvast een 
fijne kerst en een prettige 
jaarwisseling. Oh ja, en denkt u 
hierbij een beetje aan de (huis)
dieren?

Groet Karin

Karin 
Zweers
dierenarts

“Het kan toch niet dat het 
ophoudt te bestaan”

Lumièrepark - De tienjarige Sam de Bouter 
komt er al snel achter dat het runnen van een 
limonadekraampje nog niet zo makkelijk is als het 
lijkt. Toch zet hij door. Stapje voor stapje gaat hij 
steeds een beetje verder buiten zijn comfortzone. 
De jonge Almeerder blijkt ondernemersbloed te 
hebben. Het is de warmste 29 oktober ooit als 
Sam eropuit trekt.

Het loopt allemaal meteen al anders dan gedacht. 
Sam maakte samen met zijn moeder een grote pan 
heerlijke groentesoep voor de verkoop. Maar dan 
is het op de uitgekozen verkoopdag uitzonderlijk 
warm. Geen goede dag voor soep. Hij verandert het 
plan en vertrekt met een grote kan limonade en een 
pak koekjes naar het Lumièrepark. Er zijn op deze 
zomerse dag veel mensen in het park. Dat komt 
goed, denkt Sam, die in gedachten zijn spaarpot 
gevuld ziet worden.

Al doende leert men
“Maar niemand kocht wat”, vertelt hij openhartig. Met 
de steun van zijn moeder begint hij voorbijgangers 
aan te spreken: “Wilt u een glaasje limonade voor 25 
cent kopen?” “Dat vond ik wel een beetje spannend, 
maar niks zeggen werkte niet. Later durfde ik ook 
wat meer naar mensen toe te lopen, maar ik verkocht 
nog steeds niks.”

Wel komt de jonge ondernemer hierdoor in contact 
met zijn potentiële klanten. Het levert hem een 
waardevol inzicht op. “Ze vonden het hartstikke leuk, 
maar mensen hebben geen contant geld meer bij 
zich. Ik ga kijken of ik voor de volgende keer een 
QR-code kan maken zodat klanten met hun telefoon 
kunnen betalen.” 

Sam is een veerkrachtige jongen
Sam gaat uiteindelijk met een 1 euro en 5 cent 
fooi naar huis. Hij is er allerminst door uit het veld 
geslagen. De jonge Almeerder blijkt sowieso een 
veerkrachtige jongen te zijn. Zijn leven lang woonde 

hij in Amsterdam. Op tweehoog in Oud-West aan 
het Bilderdijkpark. De plek waar hij altijd met zijn 
vriendjes ging voetballen en hij naar school ging. 
Sam stond dan ook niet bepaald te juichen bij de 
verhuisplannen van zijn ouders. Gelukkig kochten 
ze een huis dat ook weer vlakbij een park staat. “Het 
is fijn dat ik daar zo naartoe kan lopen. Er ligt vlakbij 
ook een leuk strandje. En ik heb al een vriendje in 
de buurt gemaakt en een paar op school.”

Moeder Maaike van Kalkeren kijkt trots naar 
Sam. “Hij vindt gelukkig zijn draai.” Dat geldt ook 
voor haarzelf. Almere is voor haar niet helemaal 
onbekend terrein. Op 
haar negentiende ging 
ze er weg om er in mei 
van dit jaar, vijfentwintig 
jaar later, weer naar terug 
te keren. Met een man en 
een zoon. “We kennen al 
wat mensen in Almere en 
mijn ouders wonen nog 
in Haven, maar toch is het 
voor mij ook wennen.” 

In de Filmwijk begint 
een nieuw avontuur
“Ik ben heel blij met het 
huis. Ons eerste koophuis. 
Het is ruim en licht met 
prachtig hoge ramen. 
Deze woning hadden 
we nooit in de hoofdstad 

kunnen kopen. Amsterdam werd mij bovendien te 
lawaaiig, te druk en te duur. Wij wonen in de Filmwijk 
lekker rustig. Ons huis ligt vlakbij het centrum dus wij 
kunnen makkelijk de drukte opzoeken als wij daar 
zin in hebben. Mijn man heeft in het stadshart de 
winkelpassages ontdekt en is helemaal enthousiast. 
Hij kan er allerlei speciale kruiden kopen zonder 
daarvoor de hoofdprijs te moeten betalen zoals in 
Amsterdam. Ik vind het net als Sam heerlijk om bij het 
park en het water te wonen. Ook het bosgedeelte 
vind ik prachtig. We ontdekken steeds meer in onze 
buurt. Het is voor ons allemaal een nieuw avontuur.”

  Door Maaike van den Bosch

Jonge limonade- 
verkoper Sam    

  geeft niet op

Sam (10 jaar) probeert met zijn limonade- 
kraam zijn spaarpot te spekken. Moeder 
Maaike is zijn grootste supporter.
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Maaike van den Bosch


